
“Ik ben bereid te sterven voor de zaak van de
Kerk, zodat anderen hun Heer vreedzaam en

zonder zoveel angst kunnen aanbidden.” 
– Haik Hovsepian, Iraanse martelaar

“We moeten bereid zijn te lijden. We moeten erop
voorbereid zijn dat we gearresteerd kunnen
worden.” – Samuel Lamb, Chinese gevangene

"Je mag je vrijheid niet als vanzelfsprekend
beschouwen. Als ik in de gevangenis kon zingen,
stel je voor wat jij kunt doen voor Gods glorie

met jouw vrijheid." 
– Helene Berhane, Eritrese gevangen



“Vrees klopte aan de deur. Geloof deed open.
Er was niemand.” 

– Corrie ten Boom, hielp Joodse onderduikers

"Geef nooit op in vrijheid wat we nooit zouden
hebben opgegeven onder vervolging. Dat is ons

getuigenis." – Stoyan, Russische voorganger

“Ik kan en wil niets herroepen, want tegen het
geweten ingaan is noch juist noch veilig. Hier
sta ik, ik kan niet anders. Zo helpe mij God.

Amen.” 
–  Maarten Luther, trotseerde de kerk


